ZCT 2025 - Een verrassend avontuur in drie bedrijven

Het begon allemaal in februari, toen Aad en Corrie mij vroegen of ik met hen
mee wilde doen aan de ZCT, de Zomer Competitie Triplette. Een nieuwe
competitievorm voor mij, dus even slikken... maar waarom niet? lets
nieuws is tenslotte altijd een kans. Na een korte aarzeling zei ik volmondig
ja.

Eerste bedrijf: De bliksemstart in Bodegraven

Op 27 april begonnen we ons avontuur in Bodegraven. Een vers team, voor
het eerst samen in de arena— maar we gingen van start als de
spreekwoordelijke speer. Vier van de vijf partijen wisten we te winnen!
Alleen tegen Esprit moesten we onze meerdere erkennen. Voor wie de
competitie een beetje kent: Esprit is altijd een taaie klant. Geen schande
dus. Deze dag gaf ons hoop én energie voor het vervolg.

Tweede bedrijf: De mokerslag in Hillegom

Op 1 juni trokken we vol goede moed naar Hillegom. Maar wat er die dag
precies misging... dat is nog steeds een raadsel. De zon stond misschien
verkeerd, of de boules waren net iets zwaarder dan normaal — hoe dan
ook, het liep voor geen meter. Eén winstpartij tegenover drie verliespotjes.
Auw. De euforie van Bodegraven maakte plaats voor een realitycheck. We
zakten terug naar de zesde plek — net buiten de top vijf. Geen finale, maar
een plek in de complementaire poule. Tja... dat hoort er ook bij.

Derde bedrijf: De wederopstanding in Leidschendam

En dan, op 22 juni, het slotstuk in Leidschendam. Met hernieuwde energie
en frisse focus stonden we aan de aftrap. Alles viel op z’n plek: we
speelden alle drie met dezelfde flair en scherpte als op die eerste dag. Drie
van de vier partijen werden overtuigend gewonnen. En toen kwam de
verrassing: we eindigden gewoon als eerste! Bloemen, medailles, brede
glimlachen, wat een prachtige afsluiting van deze sportieve rollercoaster.
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